
 

              
   ZONDAGSBRIEF 
      Jaargang 9, nummer 47, zondag 28 september 2025 

                                                                                     

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 

      
9.30 uur      Sixtuskerk  
Voorganger:     Ds. Martha Kroes 
Ouderling:     Jan Bruinsma 
Diaken:     Lammijna Hanenburg 

Aansteken kaars:    Diaken van dienst 
Lector:      Alie Weewer 
Organist:     Bouwe Tjallingii 
Koster:      Henk Smits 
Beamteam:     Liza Zijlstra, Johannes Swart 
 
 

• Na afloop van de dienst is er koffiedrinken in de voorkerk. 
                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LITURGIE  
  
Orgelspel 
Lied voor de dienst Evangelische Liedbundel 307 – Wij die met eigen ogen 
Stilte - Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
Aansteken kaars van verbondenheid met partnergemeente Mestlin 
Aanvangslied 121: 1, 3 – Ik sla mijn ogen op en zie 
Bemoediging en groet 
Lied 121: 4 
Kyriegebed  
Muziek: Hoop – Vreemde Kostgangers  
                       (Henny Vrienten, Boudewijn de Groot, George Kooijmans) 
Schriftlezing Oude Testament: Amos 6: 1-10 (NBV21) 
Liet 320: 1, 2,3 – Wa’t earen om te hearren hat 
Schriftlezing Nieuwe Testament: Lucas 16: 19-31 (NBV21) 
Lied 995 – O Vader, trek het lot U aan 
Preek 
Muziek: Lieve God – Schrijvers voor gerechtigheid 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
Collecte 
1e Diaconie 
2e Missionair Werk 
Slotlied 146c: 1, 2, 5, 6 – Alles wat adem heeft love de Here 
Zegen – Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekst: Hoop – Vreemde Kostgangers 

Noem mijn naam 

Met die zachte zilveren stem 
En kijk mij aan 

Ik ben er, ik zal er zijn 

Welk verdriet 
Rust zo zwaar op je schouders 

Wanhoop niet 

Want ik ben er, ik zal er zijn 

Als jij de weg verliest zal ik hem vinden 

Jij het niet meer weet denk ik voor jou 
Ik vang de regen op ik stop de wind 

Ik ben jouw deken voor de kou 

Zie het licht 

Dat aan het eind van die tunnel straalt 
Net als jouw gezicht 

Ik ken het want het hoort bij mij 

Ben niet bang 
Ik hou jou stevig vast 

Niet meer lang 

Of dit, dit alles ligt achter jou 

Als jij de weg verliest zal ik hem vinden 

Als jij het niet meer weet denk ik voor jou 
Ik vang de regen op ik stop de wind 

Ik ben jouw deken voor de kou 

Hoop, er is hoop 

Altijd hoop voor jou 
Altijd hoop voor mij 

Eens - je zult zien - 

Gaat het echt voorbij 

Alles echt voorbij 

Als jij de weg verliest zal ik hem vinden 
Jij het niet meer weet denk ik voor jou 

Ik vang de regen op ik stop de wind 

Ik ben jouw deken voor de kou 

Als jij jezelf verliest: aan niemand vragen 

Alleen aan mij want ik ben voor jou 
En is je last te zwaar, ik zal hem dragen 

En als het moet dan draag ik jou 

 



 
  

           
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting 2e collecte: Missionair Werk 

Kerk zoekt jonge zinzoekers op  

In Nederland wonen duizenden jongeren die niet naar de kerk gaan, maar wel op zoek zijn naar zingeving, en misschien wel 
naar God. De Protestantse Kerk zoekt hen op door festivals, retraites en andere events te organiseren. Ook kunnen zij zich 

abonneren op een nieuwsbrief, naar podcasts luisteren of voor inspiratie op sociale media terecht. Zo wil de Protestantse 

Kerk toekomstgericht werken en ook voor deze jongeren een vindplaats van geloof, hoop en liefde zijn. 

Geef in de collecte of maak een bijdrage over op rekening:  

NL25 RABO 025 5003 71 ten name van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Sexbierum-Pietersbierum, onder vermelding van 
‘Collecte Missionair Werk’.  

 

Bloemengroet: 
Zondag 21 september zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij mevrouw Aukje Hiemstra-Teertstra, 

Rients Westrastrjitte 11 en mevrouw Pietsje van der Zee, Parklaan 44 te Franeker. 
 

 

Dinsdag 30 september  20.00 uur  Diaconie   Terskflier 

Dinsdag  30 september  inleveren kopij B&B 19.5 

Woensdag   1 oktober 18.00 uur  Lekker Ite   Terskflier 

Zaterdag   4 oktober  13.00 uur Excursie Bonifatiuskapel  Dokkum 

   

 
 
 
      
  

 
 

    
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekst: Lieve God – Schrijvers voor gerechtigheid 

Lieve God,  

Mag ik U misschien iets vragen?  
Ik kan niet goed begrijpen  

hoe de wereld van vandaag zo vreemd kan zijn.  

Laat u mij zien wat wij kunnen doen?  
Dit is de wereld, die u ooit hebt gemaakt.  

Kunt u mij vertellen  

waarom ik dit gebeuren laat?  

Lieve God,  

wij zijn met steeds meer op de aarde,  
en toch zijn mensen eenzaam:  

in de drukte vergeten wij elkaar.  

Lieve God,  

bijna niemand houdt van oorlog  
en toch blijven wij vechten  

en de doden stapelen zich op.  

Laat u mij zien…  

 

Lieve God,  
bijna niemand houdt van oorlog  

en toch blijven wij vechten  

en de doden stapelen zich op.  

Laat u mij zien…  

Lieve God,  
in de kluizen van de banken  

bewaren wij miljarden  

en de armen geven wij een hand. 

Lieve God,  

steeds meer mensen hebben honger  
en mijn vrienden worden dikker,  

dus de kilo’s zijn niet goed verdeeld.  

Lieve God,  

ik kan soms op iemand stemmen,  
maar dat lijkt niet te helpen.  

Weet u iemand? Dan luister ik naar hem.  

Laat u mij zien… 

 


